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 “De introductie tot Stap 7”! 

 

 

1. Introductie 
 

In de Les 3 in Openbaringen 1; was er al sprake van de Heer Jezus die daar wandelde 

temidden van de 7 kandelaren - de gemeente zoals deze voorzegd werd in Efeze 5! In de 

lessen van Les 4 ga ik daar wat dieper op in maar ook gaat het daar over Het huwelijks 

verbond wat daar genoemd werd als schaduwbeeld van het ultieme verbond.Het huwelijk 

tussen Het Lam & de vrouw uit Hooglied 4: 12 & 6: 10 en Spreuken 31; waarover we veel 

vinden in Openbaringen 2 / 3 & 19! 

 

In Hem alléén - zijn al de beloftes van de Vader: “Ja & Amen” dit. door Het proces in ons van 

bekering & wedergeboorte; de vorming van Zijn bruid én uit de Joden én uit de Grieken; de 

grote genade uit Efeze 2: 

“Er bestaat geen onderscheid meer tussen Joden & Grieken”! 

 

Nog even terug naar dat van Openbaringen 1: Voordat Het Woord incarneerde in Maria was 

Het met de Vader & met de Heilige Geest. Na de incarnatie en na dat heftige Offer werd Jezus 

onze passierijke / sterke Hogepriester van het nw. verbond ten gunste van ons en van allen 

die later nog tot bekering zouden komen. Lees nu eens de profetieën hieronder over Jezus 

als de eeuwige grote Koning / Hogepriester & Herder die na Zijn hemel vaart ook de 

genaderijke Rechter zou worden in: 

Exodus19: 6; Jesaja 61: 1 & 7 Ezechiël1: 27- 28 

Daniël 7: 13 -17 & 10: 5- 6. Lucas1:73-75; 1Petrus 2: 9 - Openbaringen1:6 &19: 5-8 

 

In Les4 ga ik wat dieper in op dat verbond in Openbaringen 2 & 3 wat de Vader in Genesis al 

aankondigde  

2. De toebereiding van de zeven gemeentes 
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Hij werkt aan dit proces; ook in ons ! 

 

2.1. De gemeente te Efeze: Openbaringen 2: 1-7 

Van hen staat er dat ze onder andere een vurige liefdesrelatie met de Heer hadden - hierdoor 

groeide in hen door de Heilige Geest en het Woord: de Agaphe en de Gesseth liefde → het 

van hart tot hart kennen en bekennen van Hem zie Filippensen 3: 6-10 dit wil Hij ook in ons 

bewerken. Op deze manier kan Hij dan ook ons - net zoals Mozes - ontmoeten van aan gezicht 

tot aangezicht dit van tussen de cherubs bij het verzoen- / genadedeksel van de hemelse:  

Ark van het Verbond! - Jesaja 50: 4-10! 

 

Hier is de bewogen Heer, die tussen de gemeentes wandelt. Hij ziet de diepte van hun harten 

en prijst hen daarvoor in vers 2-3 maar ook herinnert Hij hen eraan dat ze onderweg hun 

eerste liefde zijn verloren; lees hiertoe ook eens Efeze 4 - waar je een aantal valkuilen zult 

tegenkomen! Ze worden gemaand deze: “eerste liefde “- te herstellen en vanuit die bron de 

eerste werken - die in linnen - weer te gaan doen: Hij prijst hen voor hun aversie tegen die 

dingen van de Nikolaiten die met hun leer van hyarchie zeer velen misleidden! 

  

De les hierbij is: luister naar de Heilige Geest en laat je aansporen tot Een wandel met Hem 

in de hemelse gebieden. Let wel: juist de Efeze brief behandelt dit onderwerp heel expliciet. 

Dit laat zien dat de Heer Jezus juist hen van die bijzondere boom des levens liet eten - 

GRACE! 

 

2.2. De gemeente te Smyrna: Openbaringen 2: 8-11 

Hier toont de Heer zich als de Eerste en de Laatste die dood was en die leeft. Juist aan deze 

verdrukten zegt Hij dat Hij leeft en dat Hij het laatste Woord heeft: vers 9-10. Erkenning en lof 

voor hun houding - een aanmaning tot volharding zelfs tot in de dood want:“ Hij leeft”! 

 

Besef dat de boze soms wraak tracht te nemen op kinderen van de Vader dit door ze in de 

gevangenis te werpen maar onze God kan zelfs van die situatie een positief gebruik maken! 

Het kan n.l.: de vrucht van trouw aan Hem verder in ons ontwikkelen → Zijn beloning:  

 

De Kroon < autoriteit > van het Leven! 

 

Extra stof om je aan te gorden tref je b.v. aan in: 

 

Jesaja14:11 & Psalm 94:11- 13: over opvoeding; Psalm 102:5-10 over: het belang van het 

eten van jouw brood - <vergeet dit niet>! Psalm 103:7 over: het dieper gaan met Hem; 

Psalm 105: 3-4 en vers 43 over: groei in Hem dit geeft meer vreugde - Psalm 106:23 over: 

voorbede ontwikkeling in ons. Psalm 108: 6-7 over hoe God’s warmte je capabel maakt - met 

als einddoel Hooglied 4: 12 & 6: 10 en Romeinen 5:1- 6 ga hier voor jezelf nog eens even wat 

dieper op in - door op deze teksten te mediteren! 

 

2.3. De gemeente te Pergamum: Openbaringen 2:12-17 

Hier toont de Heer Zich als:Het Tweesnijdend Zwaard! dat vaneen scheidt - zie: Psalm149: 6! 

Hier in vers 13 prijst Hij hen voor hun trouw dit ondanks dat bolwerk daar en ondanks die 

moord op hun broer. In vers 14-15: een vermaning tegen hun tolerantie m.b.t: die leer van de 

Nikolaieten!  

 

Hier opereerde ook de geest van Bileam:Een geest die van God afleidde - naar andere goden 

dus tot geestelijke hoererij zoals je dit ook al zag in: 1 Korinthe10:1- 11 ! Hier geldt: bekeer je 

of God zal tegen jou gaan strijden met zijn levende Woord: hoor naar de Geest → als je 

overwint geeft Hij je van het: verborgen manna en ook geeft Hij je dan: → de witte Steen van 
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juridische vrijspraak met daarop een nieuwe - / intieme naam: door Hem zelf in het hart 

geschreven! 

 

2.4. De gemeente rw Thyatira: Openbaringen 2:18-29 

 

Aanbevolen stof:  

 

1 Korinthe 9: 24-27 & 10:1- 11; Johannes14-16 en Hebreen 12:1-6! 

 

Hier spreekt Jezus als: De Zoon van God! → Hij die ogen heeft als vlammend vuur: heet / 

verterend maar ook vol van passierijke liefde en die voeten heeft als koperbrons dit als 

verweer tegen de hielen bijter - de oude slang! 

 

Hij prijst hen in vers 19 om hun werk / liefde / geloof en hulpvaardigheid. Ook prijst Hij hen om 

hun volharding en de toenemende groei in hun werken. Hij vermaant hun in vers 22-23 over 

hun tolerantie naar Isebel: zij die het hoofd was van de Baal priesters op de berg Karmel en 

die Een verleidster was van de broederen en die hen tot hoererij en afgoderij bracht! Hier heb 

je als alternatief de: Hebreeën 12:1- 6 hartshouding - herinner je Eva: zij verloor haar focus 

toen ze die voor het oog zo begeerlijke vrucht zag! 

 

Nog even Openbaringen 2: 25-lees hier ook nog over in Kolossensen 3:1-3 . Dit laat ons de 

Heer zien en het geeft ons sterkte voor het daarop volgend proces: Kolossensen3: 4-17. Houd 

Hem dus vast: die overwint en Zijn werken bewaart tot het einde, wordt door de Heere Jezus 

beloond met:  1 Autoriteit over heidenen (demonen) 
2 Een ijzeren herdersstaf Gezag van Hem! 
3 Een Morgenster-die de komst van de zon uitroept! 

 

2.5. De gemeente te Sardes: Openbaringen 3: 1-6  

 

Hier o.a. over “de 7 Geesten” zoals in: Jesaja 11:1-3; dan over 7 Engelen → helpers van de 

7 voorgangers / leiders van de 7 gemeenten. Een Advies: onderhoudt een frisse / levende 

relatie met je Heer. Dit geeft kracht tot levende werken i.p.v.: die dode vleselijke werken - lees 

hierover eens Efeze5: 11 -14: → over deze oprechte daden kun je ook in: Openbaringen 19: 8 

lezen! Hij - onze Heer Jezus - bereidt deze werken voor en in ons! De Heer beloond hen die 

zijn Zoë - Woorden in hun hart bewaren! Deze overwinnaars maakt Hij tot:  

 

“Zuilen in de Tempel van zijn Vader en: Hij schrijft de Naam van zijn Vader / de Naam van 

de nieuwe Stad en Zijn eigen nieuwe Naam in hun reine harten”! 

 

2.6. De gemeente te Filladelfia Openbaringen 3: 7-13 

 

Filios= de broederlijke liefde! 

 

Hier aan deze kleine maar sterke groep toont Jezus zich als de Heilige / de Eerlijke. Dat kon 

hier, omdat hun “niveau” in Hem en naar Hem toe zo gezond was Hij heeft de sleutels van 

David en toont zich hier als de: “Hogepriester-Koning” die de sleutels van het Koninkrijk van 

God en die van het doderijk in Zijn bezit heeft → Jesaja 22: 22! De Joden die zich neerwierpen 

net als bij Sardes zouden dit mee gaan maken! Lees nu nog eens over het nieuwe leven - in 

ons & door ons heen - voor hen in: Filippenzen 3: 10-14. 

 

Hier een paar relevante namen van God - die juist in deze situaties zo nodig kunnen zijn:→ 

leer Hem hierin kennen en te (her) – kennen; dit ook in jou specifieke persoonlijke situaties: 
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Jehovah Nissi: - onze Banier - van pressie tot overwinning - Exodus 17:8-15 

Jehovah Rapha: - onze Geneesheer - van bitter via Het Hout, naar heling Exodus 15-22 

Jehovah Jireh: - onze Voorziener - van crises naar voorziening - Genesis 22: 12-14 

 

2.7. De gemeente te Laodicea: Openbaringen3:14-2 

 

Dit wordt heel erg gaaf dus niet een anticlimax maar een” climax “! 

 

Hier toont de Heer zich als - de Amen; de Getrouwe / de Eerlijke en de Alfa -Het Begin van 

de schepping. Hun probleem: lauwheid door Het verlies van zicht op hun Schepper! Er waren 

hier drie dingen nodig voor een zeer noodzakelijke transformatie: 

 
1. Goud: puur Woord, 7-voudig gelouterd, geloofsopbouwend !  
2. Ogenzalf zoals in Jesaja 25: 6-die de bedekking oplost waardoor zij en Hem en zich 

zelf met nieuwe reine en gezalfde ogen kunnen gaan zien!  
3. Witte kleren - een linnen reine mantel geweven door werken ontstaan  
4. vanuit een diepe relatie met Vader uit Openbaringen 19: 8 

 

Vruchten van dit proces: 

• Bekering en verzoening daarna→ na toestemming - gaat de deur van binnenuit open - dan 
start er Een nieuwe intimiteit maar inclusief Een tucht met vuur; er ontstaat ruimte / honger 
en dorst - Hij mag / kan en gaat dan steeds meer gebied in deze kinderen in bezit nemen. 

• Ondanks pijn groeit de liefde en Het besef; de tucht en Het snoeien: veredeld / zuivert ons   

• Het crashen door het lijden geeft een pure heerlijke geur voor onze geliefde: de Heer Jezus! 

 

Hij die Vuur is maakt dat vuur ook in ons en schept naast dat vuur ook liefde - vreugde / kracht 

en: “Vreze voor God” in hun harten - dit tot in het diepste van hun zijn - ! 

 

Genade door dat: 

” Kostbare Offer”  

 

Na het toepassen van Zijn adviezen klopt Hij dan aan de deur van hun hart: dit om Een 

kostelijke maaltijd met hen te kunnen gaan houden en Hij maant hen om de met moeite 

verworven schatten zuinig te bewaren! Deze overwinnaars geeft Hij Een plek naast Hem op 

de troon en Hij maant hen ook om naar Zijn Geest te luisteren! Nu ontstaat gaandeweg de 

kostbare / prachtige verschijning onder hen de bruid van het Lam dit door innerlijke rijping tot 

het prachtige doel - lees hierover ook nog eens: 

Openbaringen 4: 1- 6 
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3. Bijlage bij deze les 

 
 

Het verbond van 2 geliefden (in) Hem! 

 

3.1.  Introductie 
 

3.1.1. De drie eenheid van onze God 

Al in het Oude Testament zei God: Laten Wij mensen maken! - Gen 1: 26. 

Letterlijk betekent dat Wij: El Elohim - !God de Vader spreekt hier: Het Woord - later zie je dat 

Woord ook in Johannes1: 1-3 en in Lucas1: 26-38. Het Woord wordt vlees in Jezus. In Luk. 1 

verkondigt de engel Gabriël, de Woorden van de Vader: het Zaad - aan Maria!. Door haar 

geloof en doordat de Heilige Geest over haar kwam werd dit Woord onze Heer - de Zoon van 

God en de mensen zoon - Jezus Christus. Dus als we God aanbidden, kunnen we alle 3 

verschijningsvormen van Hem -Die van ons houdt -aanbidden. 
 

3.1.2. De zegen vanwege Zijn offer en opstanding 

Onze Jezus - die geboren was uit de maagd Maria werd op zijn 30e jaar door Johannes de 

Doper in het water gedoopt toen daalde de Heilige Geest op Hem neer. Daarna dan Zijn 

vuurdoop. In Lucas 4:1-13 tijdens de verzoeking in de woestijn - waar de duivel Hem drie keer 

trachtte te verleiden; vanaf dat moment wandelde Hij met de Heilige Geest en met Zijn Vader 

gedurende zijn 3-jarige bediening hier op aarde, zoals al geprofeteerd was in: 

Jesaja 11: 1-7; 50: 4-8 / Jesaja 53 en ook in Jesaja 61 
 

Jesaja 53. Hier ging Hij in gehoorzaamheid aan zijn Vader en door veel en diep lijden naar 

Gethsemane, waar Hij die rampspoed beker moest drinken voor ons mensen - zodat er een 

brug gecreëerd kon worden - een mogelijkheid voor ons tot verzoening en ook voor de 

afbetaling van onze zonden- Dat is de reden waarom Hij door mensen vermoord moest 

worden aan het kruis van Golgotha! 

  

Door Zijn offer werd de weg tot Gods hart weer vrij zodat Hij het weer in orde zou kunnen 

maken tussen ons en Hem dit als wij het offer van Jezus bloed zouden accepteren. Deze 

wonderlijke daad van Jezus was de ultieme vervulling van alle offers uit Leviticus 16 op die: 

Heel grote Verzoendag! - daar op die heuvel! Misschien is het je opgevallen dat er iets heel 

specials gebeurde in Zijn leven op aarde. Zijn ziel werd veranderd in een onvergankelijke ziel 

zoals beschreven in 1 Petrus 1: 8-10. Dan na al Zijn lijden, beveelt Hij zijn geest in Zijn Vaders 

handen: “Het is volbracht”-! Daar vloeide Zijn bloed in ruil voor onze zonden zodat wij 

vrijgekocht zouden zijn van al het kwaad! 
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Daarna - Hij kwam als Overwinnaar in de hel - nam Hij de sleutels van de vijand en sprak 

bevrijding uit over de gevangenen van alle eeuwen en velen werden gezien in Sion nadat Hij 

was opgestaan en als eerste ontmoette Hij toen: Maria van Magdalena: Johannes 19:11-15 

van wie Hij 7 demonen had uitgedreven en ook al hield Hij van haar - Hij stond haar niet toe 

Hem aan te raken dit omdat er eerst nog iets anders gedaan moest worden.Zijn 

onvergankelijke Bloed moest naar de Vader gebracht worden: Hebreeën 9:11-15.Wat hier op 

valt is dat Zijn discipelen later inderdaad vrij zijn om zijn littekens aan te raken!  

 

Hij is nu onze Hogepriester; Die bij Zijn Vader smeekt om genade door te pleiten op Zijn bloed 

voor een ieder die met berouw tot Hem komt! Hij pleit daar zelfs voor ons: Zijn broers en 

zusters dit om ons er doorheen te kunnen helpen. We vinden nog veel meer zegeningen als 

gevolg van deze kostbare gebeurtenissen: Johannes 1: 16 & Johannes 3:12-17. Dit is nu 

beschikbaar voor mensen van alle tijden - wanneer zij instemmen met het kostbare bloedoffer 

van het Lam van God : onze Heer Jezus Christus –  

 

3.1.3. Het huwelijk 

 

1. De ongelovige man / vrouw 

2. De single gelovige man / vrouw 

3. De getrouwde christen met een ongelovige 

4. Het getrouwde christelijk echtpaar 

5. De vrouw die weduwe is geworden 

6. Speciale problemen in het huwelijk 

 

3.1.4. De ongelovige man / vrouw 

Graag verwijs ik naar: 3.1.2. Wat ik daar schreef is een basis over een boodschap van genade 

- over wat Jezus voor hen deed Johannes 3: 12-16 en besef dat Hand. 2: 38 en vers 41-47 

zijn geschreven voor hen die Hem het meest nodig hebben! 

 

3.1.5. De single gelovige man / vrouw 

 In de Bijbel kun je lezen dat Jezus om de eenzamen gaf. Veel vrouwen volgden Hem tijdens 

Zijn reizen in Israël leest nu eens: 2 Korinthe 6: 11-16 als een speciale waarschuwing voor 

niet al te sterke mannen of vrouwen. Een advies: blijf puur en wacht op Hem totdat Hij u 

verbindt met een partner - door Hem gekozen. In de tussentijd: zoek Zijn hart en wordt 

opgeleid door Zijn Woord te mediteren zoals in: 

Hebreen 12: 1-6 en 5: 5-10 / Efeze 4:17-32 / 2 Timoteüs 2: 19-25 

Kolossenzen 3: 1-21 / Filippensen 3: 7 en 4: 2-13 

 

Dit zal je opbouwen totdat je in Gods ogen sterk genoeg bent als diep gefundeerde single in 

Hem - klaar voor God - met of zonder een partner tot het meewerken Zijn bediening. 

 

3.1.6. De getrouwde christelijke man / vrouw met een ongelovige als partner 

Deze kostbare broeders en zusters moeten leren vasthouden aan Zijn genade en kracht door 

zich aan Hem toe te wijden en bescherming te zoeken in Psalm 91 Zij moeten beseffen: Hij 

pleit voor hen! Dus ze doen er goed aan om intens God te zoeken dit door te mediteren op: 

1 Petrus 3:1-6. Deze verzen zullen hen diep aanmoedigen om dicht bij God te blijven.  

 

Als er echter echte ontberingen - ondanks alle inspanningen - komen let dan op 3.1.9 waar ik 

u nog meer hierover zal informeren! Wees echter nooit overhaast door impulsieve acties maar 

zoek hulp en probeer op Hem gefocust te blijven zoals beschreven in Hebreen 12 :1-7 → 

vergeet niet: Hij regeert en pleit voor u! 
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3.1.7. De getrouwde christelijke paren 

Dit deel zal zeer inspirerend zijn! Allereerst omdat deze groep het Bijbelse huwelijk 

vertegenwoordigt. Gods plan in het leven van mensen voor veel van zijn kinderen hier op 

aarde. Ik wil vermelden dat Efeze 5: 27-34 de blauwdruk en de schaduw is van het ‘huwelijk 

dat nog komt” met Christus en Zijn bruid. Mannen zouden moeten leven zoals beschreven in 

vers: 22-34 want dit zijn Gods toffe voorwaarden om een gezonde atmosfeer te creëren voor 

hun vrouwen om in te leven.  

 

Met betrekking tot dit: lees nog eens: Openbaringen 2 & 3 over de ontwikkeling van die bruid 

naar Zijn standaard: een sterkere - meer toegewijde / verlangende en gepassioneerde 

intimiteit met hun Heer zal hen helpen om dat kostbare, glorieus doel te bereiken. Hooglied 4: 

12-16 is een mooi voorbeeld van zo’n soort ontwikkeling met als ultieme doel: Hooglied 6: 10! 

Wat verfrissende begeleiding voor beide partners is te vinden in:  

Romeinen 12: 1-3 en vers 9; 1 Petrus 5 en 2 Petrus1: 1-12! 

 

Een zeer inspirerende tekst voor zowel mannen en vrouwen is ook: Efeze 5: 10 een vers dat 

hier waarschijnlijk tot grote hulp zal zijn! Een aantal zeer belangrijke prioriteiten voor deze 

groep mensen zijn - God gaf deze als bescherming voor Zijn heilig verbond: Spoor aan - jezelf 

in de eerste plaats - om te werken aan je persoonlijke intieme relatie met de Drie-enige God: 

uw geliefde! Maak tijd voor elkaar en ook voor de kinderen vrij om samen met God in vrijheid 

- respect - vrede en vreugde te kunnen genieten maar neem ook tijd om Hem in je eentje beter 

te leren kennen. Doe je best om Hem te zoeken dit dus ook met het oog op jullie beider 

bediening - samen: maar ook alleen! 

 

3.1.8. Een Extra voor mannen! 

Probeer om een “goede geur voor / van God” te zijn in je priesterschap in wijsheid / kracht als 

ook in meeleven en in het delen naar andere mensen toe! Ga samen met God - respecteer 

Hem en / in de ander - een zuiver en nederig hart zal de relatie staande houden: maakt haar 

vruchtbaar en schept vrede met Hem en met elkaar - zo komt Zijn doel in hen opnieuw 

tevoorschijn in verlangen van Zijn hart voor hen. 

 

3.1.9. De vrouw die weduwe is geworden 

Lees nu eens: 1 Timoteüs 5: 1-16 met speciale aandacht voor de verzen 9 en vers 10. God 

wijst hier op een speciale groep om wie Hij heel veel geeft. Zorg dat je focus bij deze mensen 

ligt en zorg voor hen want God eert hen. Deze groep zal een grote zegen zijn voor de kerk 

over de hele wereld. Dus bestudeer dit hoofdstuk goed! Het geeft je een verdieping met 

betrekking tot God’s visie hierop! 

 

3.1.10. Speciale problemen in het huwelijk 

Sommige situaties veroorzaken bepaalde blokkades zoals: pijn als gevolg van geweld en / of 

afwijzing en / of misbruik van een van de partners - dit gebeurt vaak door de mannen! Een 

minder punt is: het starten van een relatie - christelijk of seculier - zonder God serieus te 

zoeken voor speciaal advies of Een bevestiging. Later kunnen hierdoor problemen komen. 

Ook een overhaaste of uit pijn begonnen nieuwe relatie die vaak op de vorige pijn wordt 

gebouwd kan voor pijnlijke problemen zorgen. Soms escaleren deze situaties zo ver dat - 

ondanks een ernstige langdurige begeleiding / therapie, scheiding van:”huis en haard” toch 

echtscheiding het gevolg zal kunnen zijn. 

 

3.1.11. Oorzaken van scheiding kunnen zijn: 

Geweld, intimidatie, manipulatie en / of druk dit meestal van een man naar een vrouw. Andere 

redenen kunnen zijn: vreemd gaan of het verlaten van een man of vrouw als gevolg van deze 

pijn. In deze situaties zal in veel gevallen gescheiden leven nodig blijken te zijn! Voor 
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vrouwelijke slachtoffers in dergelijke situaties is het de eerste prioriteit om je toevlucht tot God 

te zoeken en misschien is dan zelfs goede begeleiding voor langere tijd nodig!  

 

3.1.12. Een tijd van verademing 

Na die tijd is het voor hen beiden nodig om hun leven met God opnieuw op te bouwen: rust / 

bescherming / tederheid en later misschien ook positieve opbouw die hen weer op de been 

kan helpen. Genezing van geweld / afwijzing en werk- en aan identiteit: dit in Zijn 

aanwezigheid - kan hier veel goeds doen! 

 

3.1.13. Afronding 

In deze situatie is Gods leiding essentieel. Misschien dat Hij zelfs wegen voor hen bereidt tot 

een nieuwe / zuivere en vreugdevolle relatie en /of tot een gezegende bediening. Maar goede 

en verfrissende vriendschappen zullen hen veel goed doen dit om de liefde en kracht in het 

leven terug te kunnen vinden en om de omgeving van deze kostbare maar gewonde 

slachtoffers te herstellen:  

 

Hij regeert - weet alles & Hij zorgt en pleit ook voor hen! 

 

Ik hoop dat deze studies je tot zegen zijn. Laat me weten wat het je gebracht heeft.  

Ik zie uit naar je reactie 

 

- br. Paulo!  
 


