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1. Een aanbeveling

Eerst wil ik het eerste deel van het boek van br. M. Bickle de oprichter van” .LH.O.P “ te
Kansas “ Passie voor Jezus “ bij je aanbevelen dit omdat de inhoud ervan behoorlijk
overeenkomt met de inhoud van deze les.

Psalm 2

“Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Zion”!
De Heere heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon

De HEERE en Zijn Gezalfde!

1 Waarom woeden de heiden volkeren en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE
en tegen Zijn Gezalfde:3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons
werpen!

4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.5 Dan zal Hij tot hen
spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.6 Ik heb Mijn Koning toch
gezalfd over Zion, Mijn heilige berg.7 Ik zal het besluit bekendmaken: De Heere heeft tegen
Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ik heb U heden verwekt
8 Eis van Mij en Ik zal U de heiden volken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als
Uw bezit.9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als
aardewerk.10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de
aarde.ll Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.12 Kus de Zoon, opdat Hij niet
toornig wordt en u onderweg omkomt: wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.-
Zalig allen die tot Hem de toevlucht nemen

2. Terugblik naar les 2
Maleachi 1: 11-14 & 2: 11-18

Hier gaat het over de Tafel die de Heer voor de priesters bereidde maar die dit totaal niet op
waarde wisten te schatten! Besef dat de Schepper van het heelal deze gelegenheid had
geschapen om die priesters tot een diepere relatie met Hem te brengen maar zoals bij
Laodicea verloren ook deze priesters door hun manier van leven; het zicht op dat prachtige
en unieke plan van God-een gebrek aan diepgang in het Woord van God was hier debet aan!

Het maakte de Heer erg boos op deze priesters; een Waarschuwing voor ons om juist omdat
de verleider het ook op ons gemunt heeft; gericht te blijven op Hem! Ter bemoediging en
verdieping van je relatie met onze drie-enige God raad ik je aan om Les 2 over: “De Vreze
van de Heer” nog eens goed door te nemen! Hier zagen we o.a. het proces dat onze Heer zelf
mee maakte; gestimuleerd door zijn relatie met ABBA & de Heilige Geest-lees hierover in nog
eens: Jesaja 50: 4 -10 & 11: 1-3; dit werkte de_Jesaja 61 het dienen onder de zalving v.d
heilige Geest in Hem uit!

Deze les 4 is gericht op het levende & blijvende “ Woord van God” Met daarin aspecten over
o.a: het karakter en de wordingsprocessen.
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2

 WITH GOD’S
THOUGHTS.
PHILIPPIANS 4:8

3. Enige aspecten/kenmerken uit het Woord van God
Johannes 1: 1 - 18

3.1. Het Woord als Spiegel van de ziel
Op dit moment zien we zoals 1 Korinthe 13: 12 zegt nog in: een spiegel als van raadselen
dus als een lopen in een ondoordringbare mist maar het zal niet lang meer duren dan zal de
zon doorbreken en die zal de mist verdrijven. Zonder bedekking als in Jesaja 25 zullen we
dan genieten van de kostbare en heerlijke diepten van Zijn Woord en van de belegen wijnen-
de diepere zalvingen van de Geest van de Waarheid; Die ons volkomen in de vrijheid van de
kinderen van God zal binnen leiden!

Dan zullen we Hem zien en kennen zoals Hij ons al kende vanaf het begin-Jacobus 1: 22-24!
Laten we stoppen met te pretenderen dat we diep leven in dat Woord en daar waar dat nodig
is Zijn hart zoeken voor een diepere honger en dorst naar dat intieme leven vanuit dat Woord
met de Geest van leven-zoals Hij ons Voorbeeld-de Heer Jezus-dat deed! We mogen leren
om als een spons het Woord in ons op te zuigen en ons te laten doordrenken met die Geest
van kracht en liefde om van daaruit acht te leren geven op de dingen die Hij ons laat zien!
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Degenen die het Woord horen en het niet tot zich door laten dringen zijn als mensen die in

spiegel hebben gekeken en kort daarna al weer vergeten zijn hoe ze er uit zagen! De Heer

dorst naar diepere relaties met zijn duur gekochte koninklijke-priesters / vrienden! Geef ook

eens aandacht aan de gelijkenis van de Heer in Lucas 6 over het bouwen van je huis op een

solide basis: de Rots-het levende / blijvende en rotsvaste Woord van God-lees hiertoe eens:
Lucas 6 : 47-48; Job 37 : 18 en Exodus 38 : 8 en: Jesaja 25 en 55

3.2. Het Woord als Hamer van God!
Lees nu eerst eens: Jeremia 51: 20 -24 over hoe de Heer het Woord gebruikt als een Hamer!
Hij kan dit Woord ook op ons toepassen afhankelijk van onze mate buigzaamheid en / of
gehoorzaamheid; zie hiertoe dat proces in Hebreeén 12: 1 — 8!

3.3. Het Woord als een Zwaard

Na de verkorte uitleg hierboven over het Woord als o0.a. een Hamer nu naar het aspect van
het Woord als levend Zwaard van de Heer. Bij onze Heer Jezus zien we het twee-snijdend
Wapen uit Zijn mond-een Wapen dat Zich via de processen van o.a. Kolossenzen 3 en
Openbaringen 1-3 ook in ons ontwikkelt-in Psalm 149: 6 en verder staat dat als de hete lofprijs
naar de Almachtige dieper groeit en uit ons opwelt-het Woord €- - Zwaard daar gelijkmatig
in ons mee opwast ! Beginnend als een nieuw lied en uitgroeiend tot de zeer krachtige lof
verheffingen zoals vers 6 en verder ons in dit aspect laat weten! De Heer Jezus had Zich-als
in Jesaja 50: 4-9 leren voeden met de met kracht geladen Woorden van zijn ABBA en na Zijn
doop die 40 dagen inde woestijn pareerde Hij daar de boze met dat Zwaard dat ook als een
krachtig slagvaardig wapen genoemd wordt in de toerusting tot 2 Korinthe 10 : 3-6 en bij de
wapenrusting van de Heer in Efeze 6 vanaf vers 10! Bedenk dat door het intensief ontwikkelen
van deze levende Woorden in je hart-het eigen Woorden in ons denken en in ons binnenste
worden zoals je dat in Filippenzen 2 NBV kunt lezen. Daarnaast is het Woord-in je een zeer
krachtig wapen tegen: demonische broedhaarden / bolwerken en vleselijke voedingsbodems
zoals je die bijvoorbeeld aantreft in Kolossenzen 3 en in Efeze 4! Het is ook daarnaast ook
een krachtig afwerend / aanvallend Wapen in: voorbede / proclamatie en een grote hulp bij de
vernieuwing van ons denken zoals o.a.: Romeinen 12 / Efeze 6 en 2 Korinthe 10: 3-6 dat
aanbevelen-een Genaderijke zegen! Lees nu ook-Hebreeén 4: 12!

Denk nog eens terug aan Lucas 23 over onze vrienden de Emmaisgangers die in hun
desolate gesteldheid door de opgestane Heer bezocht werden in hun gang naar hun dorp!
Hier zie je in en door de Heer Jezus heen dat levend schepende subtiele maar oh zo krachtige
Woord in actie: de Heer die hen in hun denken mee neemt naar de schatten van Licht en
Leven in Zijn leven-alles over Hem was n.l. al beschreven in het O.T. Een geregeld je
verdiepen / ernstig vorsen-proclameren en uitbidden van Zijn Woord zorgt dat dit Woord als
een krachtig en scherp slagwapen ook meer grip op ons gaat krijgen!

3.4. Het woord als toerusting

Het Woord heeft echter ook heel verfijnde / subtiele en beschermende aspecten waarover in
een later stadium meer! Ik raad je aan: koop dit Water en laat Het je droogtes als in
Jesaja 35:1-4 en als in Jesaja 55-doordrenken! het Is n.l. van essentieel belang om je hierin
te beoefenen en bedenk: je bent niet alleen: de Heilige Geest is hiertoe een pracht Leraar en
Vriend! Dat Woord uit Zacharia 2: 5 is de stootkracht om die uittocht uit 0.a. Babel te realiseren
een geweldig sterke; opbouwende en krachtdadige toerusting als in-> Hooglied 4: 12 / 6: 10.
Het resultaat van een intiem leven met Hem!

3.5. Het Woord m.b.t.: de N.T. wedergeboorte!
Tijdens onze diepgaande bekering ontvingen we uit genade naast vergeving en gift van
verzoening ook een uit het Woord en de Heilige Geest geschapen nieuwe geest met het
goddelijke D.N.A. in ons binnenste-dit wordt in Bijbelse termen de: Wedergeboorte genoemd!
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Echter om helemaal tot transformatie te komen is het nodig dat onze door Jezus bloed
vrijgekochte maar nog gehavende ziel: tot verandering wordt geaccepteerd door de
Romeinen 8: “ the Spirit of Adoption ”-dus tot aan name !

Lees hiertoe nu ook nog eens: 1 Petrus 1: 9 en herhaal Kolossenzen 3 over die verandering
procedure! Romeinen 8: 15 en Johannes 1: 1-5 geven hier extra info-evenals onze eerste
Les 1-bedenk daarbij dat alles wat goed is, werd geschapen door het Woord van God: Herlees
hierover: Les 3 en lees ook: Johannes 1: 1 -18! Dit gedeelte van Johannes is sterk verbonden
met het Scheppingsverhaal uit Genesis 1: 1-2.

Hier zie je de creatieve / goddelijke kracht die verborgen is in de schatkamers van de Heer! In
de eerdere Lessen zagen we al veel over de creatieve kracht van dit levende Woord van God.
In Les_1 & 3 tref je veel hierover aan b.v. in: Openbaringen 1-3 en in: 19 waar we het Woord
met Zijn geheiligde leger zien uitrekken !

. ‘t‘;o

Een nieuwe geboorte?

Zeker weten!
. s je in Jezus Christus gel&oft)
 krijg je een nieuw leven,
en klopt Zijn haxt
n jou!

4. Het Woord als de creatieve Bron van Licht

Zijn goddelijke D.N.A. in ons!

4.1. Een nieuw D.N.A. in ons binnenste

Wij als nieuw geboren Christenen dragen dus in onze uit God geboren geest-zoals we dit
zagen in Stap 6 a het nieuwe D.N.A. van het eeuwige Licht dragende Woord van de Heer; je
kunt hier ook over lezen in Johannes 1:1-8 & 1 Johannes 1:1-9 en besef dat onze
geadopteerde ziel hier via het in Kolossenzen 3 getoonde transformatieproces ook deel aan
gaat krijgen-lees ook: 2 Timotheus 1: 6-7 & Ezechiél 36: 26 en realiseer je dat onze intieme
relatie met de Heilige Geest en met het Levende Woord garant staan voor de complete
transformatie van ons hart & van onze ziel tot een totaal nieuw / blij-krachtig en evenwichtig
Z0é leven in Hem - een heerlijk perspectief!
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Neem als voorbeeld nu eens de zon: deze geeft licht / warmte en energie! Zo ontwikkelt zich
ook het goddelijke Leven in ons; van binnen uit door relatie met de drie-enige God groeit dat
goddelijke Leven in ons op! Ons Voorbeeld hierbij is: de Heer Jezus die op aarde een
diepgaande relatie onderhield met Zijn Vader - met de Heer uit Openbaringen 4: 3-6 en zoals
je weet richtte Hij Zijn oor ’'s morgens naar die vreugdevolle stem van Zijn ABBA en ontving
daar telkens weer nieuwe Zoé woorden uit het hart van Zijn Vader-verdiep je nu nog eens
over:

1 De blije stem van de Heer-Johannes 3: 29

2 De intense strijd van onze Heer-Hebreeén 5: 5 -10

3 De Bron van support in Hem-Jesaja 50: 4-9

“de Bron tot dit nieuwe Leven in ons”!
In de profetische Psalmen 22 & 40 vind je de aankondigingen van “het” ultieme Offer op
Golgotha: een Tafel die de Heer bereidde voor de maaltijden zoals uit: Jesaja 25: 6-7 / Psalm
23: 5 & Openbaringen 3: 20 en voor de ultieme maaltijd tijdens de bruiloft van het Lam in
Openbaringen 19: 9-10 Hiertoe betaalde de Heer Jezus een zeer hoge prijs n.l.:

“Zijn eigen bloed dat daar vloeide voor ons vanaf het Kruis van Golgotha™
Zie:
Jesaja 53-Filippenzen 2: 1-12 & 1 Petrus 2: 1-12

Verdere aspecten van: “het Woord van God”

4.2. Het Woord als een Vuur

Jeremia 23: 9 beschrijft het Woord als een Vuur; hier een Bron tegen de kilte van hun harten
en dan laat Zacharias 2: 5 ons het Woord zien als de toerusting die nodig is om ons uit dat
zuigende Babel - de mix van religie / onreinheid en relatie-weg te trekken ! Hier is het Woord:
Vuur en Heerlijkheid; een doorbrekende Kracht tot bevrijding van dat juk van Babel; hier treffen
we een parallel aan met het proces waar de Heer Jezus door heen ging in Hebreen 5: 5 -10!
Weet je nog van die Emmausgangers hun hart werd brandend door die Woorden van de Heer
Jezus! This concludes the 1 st part of Step 4 b-for now-be blessed - br Paulo!

Woorden die een vrucht waren van de relatie die de Heer Jezus met zijn ABBA en met de
Heilige Geest onderhield! In Openbaringen 1 zagen we onze Heer Jezus met ogen als Vuur-
daar in die ogen gaan Compassie & Vuur samen -> de reflectie van Jezus geest & zijn
getransformeerde ziel! Ik herinner me het moment dat ik tijdens mijn doop de Heer Jezus zag
en in Zijn ogen keek: Zijn blik van liefdevolle aanvaarding raakte me heel intens-een heerlijke
/ hemelse ervaring die mij -hoop ik- mij een leven lang zal bij blijven. Maar daarnaast herinner
ik me ook dat Hij me eens aankeek om me te laten weten dat ik er nog niet was & de vele
keren dat: “Woorden vol Vuur” me diep van binnen raakten!

4.3. Het Zaad van de Zaaier

In de gelijkenis over het Zaad c.q. het: “Woord van God” in Lucas 8: 4-8 & 11-15 lezen we
over de condities van harten waar dit Zaad tijdens het zaaien in terecht komt; dit houdt echter
ook een waarschuwing voor ons in n.l om echt acht te leren slaan op de aan ons geopen-
baarde Woorden opdat deze niet geroofd zullen worden of ons zicht hierop vertroebelt. Hier
geldt dus: blijf alert & waakzaam! Relatie met dit Woord door intimiteit met de Heilige Geest
zal ons maken tot: een zoutend Zout en tot een helder schijnend Lichtbaken in deze wereld!
Let wel: het Zaad moet eerst in een goed toebereidde akker van het hart worden opgenomen
om daarna te ontkiemen zodat het veel vrucht “kan” gaan dragen: een duurzaam proces tot
eer van Hem!
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Dit proces zal 0.a het volgende in ons vrij gaan zetten:

een heilig vuur

een veerkracht en souplesse

een diepere toewijding aan het Lam

een relatie met de Leeuw van Judah

een heilig verlangen naar God >onze ziel heeft dit nodig !
een bewogenheid naar elkaar

een bewogenheid naar het verlorene

een grotere vrijmoedigheid-mildheid en sterkte

een innerlijk besef van: "Ik ben van U”!

een vernieuwende kracht tot dienen

een groeiende honger / dorst naar-voor ons-nieuwe Bronnen!
een zuivering en verfrissing van onze hart en van ons denken
een meer krachtige groei naar Zijn doel met ons in!

Juist tijdens het lijlden voor Zijn Naam in heftige situaties-bewerkt de Heilige Geest in ons als:
een crashen van kruiden de wierook voor het hemelse “Wierook-altaar” dit tot een heerlijke
geur in Zijn neus! Juist dan is Hij-onze Verlosser & Heer dwars door dat alles heen-er voor
ons! Het doorstaan van dit lijden brengt ons tot een intiemere relatie met onze Heer-lees
hierover nog eens in 1Petrus 4: 12 t/m 5: 16 & Hebreeén 12: 1-7 met vooral de sterke nadruk
op 1 Petrus 5 waar Petrus iets deelt over de duurzame vrucht van dat lijden n.l. over de zo
broodnodige diepere veranderingen in onze karakters

5. Het Woord van God in kracht en wijsheid

Waar komt Gods wijsheid vandaan?
Job 28:1-28

Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt, en een plaats
voor het goud waar het gezuiverd wordt. Het ijzer wordt uit de aarde gehaald, en uit gesteente
wordt koper gesmolten. De mens bepaalt het einde voor de duisternis, en elke grens
onderzoekt men, het gesteente in het donker en de schaduw van de dood. Hij hakt een
mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft; zonder steun van de voet hangen zij ver
van de sterveling zweven zij. Uit de aarde komt het brood voort, en onder in haar wordt zij
veranderd, als door vuur. Haar gesteente is de plaats van saffier, en zij bevat goud stofjes!
De roofvogel kent het pad erheen niet, en het oog van de kiekendief heeft het niet
waargenomen. De trotse jonge dieren hebben het niet betreden, geen felle leeuw is er
overheen gegaan. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente, hij keert de bergen vanaf
de wortel om. In de rotsen hakt hij gangen uit, zijn oog ziet alles wat kostbaar is. Hij damt de
rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt, en wat verborgen is, brengt hij naar buiten
in het licht. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht?
De sterveling kent haar waarde niet, zij wordt niet gevonden in het land van levenden. De
watervloed zegt: In mij is zij niet en de zee zegt bij mij is zij niet. Fijn goud kan niet in ruil voor
haar gegeven worden, en haar prijs kan niet met zilver worden afgewogen. Zij kan met het
fijne goud van Ophir niet betaald worden, en evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar
waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden, en zij is niet in te ruilen voor een kleinood
van zuiver goud.
Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de wijsheid is hoger dan die
van robijnen. Haar waarde kan niet met die van een topaas uit Cusj gemeten worden; en met
het fijne zuivere goud kan zij niet betaald worden! De wijsheid dus, waar komt zij vandaan, en
waar is de plaats van het inzicht? Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden, en voor de
vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen: Met onze oren hebben wij
slechts een gerucht over haar gehoord.
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De Heere God begrijpt haar weg; Hij kent haar plaats. Want Hij ziet tot aan de einden der
aarde, Hij ziet onder heel de hemel, terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt, en het water
meet met een maat. Toen Hij een verordening maakte voor de regen, en een weg voor het
weerlicht van de donder-toen zag Hij haar, en peilde haar. Hij stelde haar vast en ook
onderzocht Hij haar. Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie de vreze des Heren, dat is
wijsheid, & het zich afkeren van het kwade is inzicht.

Een dieper inzicht in dit kostbare Woord van de Heer met Zijn verborgen schatten zullen we
ontdekken door dieper in te gaan op die aspecten die Job 28 ons hier laat zien! Er bevinden
zich n.l. zeer kostbare schatten in dit poétische hoofdstuk 0.a. met betrekking tot het Woord
maar ook m.b.t. het je toe eigenen van die verborgen schatten uit dat Woord van God met aan
het eind ook wat info over de Bron van Wijsheid en over het belang van een helder inzicht
over het begrip de: “Vreze van de Heer”
Enige op-/ aanmerkingen over die kostbare schatten: In vers 1-11 lezen we b.v, over een Rots
waarin zich heel prachtige dingen bevinden en zoals je al weet staat een rots in de bijbel in dit
aspect vaak symbool voor De Rots uit 1 Korinthe 10: 1-4 de Christus--> onze Heer Jezus!
Deze is tevens het Woord van de Heer uit Johannes 1: 1-3 In deze Rots van Job 28 bevinden
zich vele verborgen schatten zoals allerlei edelgesteente / goud en zilver en er wordt daar op
diverse manieren gewerkt om deze schatten te kunnen delven zoals b.v. door te graven en
zelfs door er tunnels naar toe te boren! Zo is het ook met het exploiteren van de verborgen
schatten uit het Woord van God dit vraagt van ons een diep verlangen & een ijverige inzet om
deze schatten te willen en kunnen vinden!
Er wordt verder ook gesproken over het feit dat het zoeken naar deze schatten gebeurde op
een plek ver van de mensen-voor ons m.b.t die Bijbelse schatten een plek van een alleen zijn
met de Heer dus van persoonlijke een omgang in de diepte met God en op een plek waar we
echte tijd kunnen nemen voor het onderzoeken van die gevonden nieuwe schatten uit het
Woord! Ook heeft de schrijver het hier over de aarde van ons hart waar in de diepte dus in die
nieuwe mens stromen van Zijn vuur bewegen — Hier roept God’s diepte de onze en vieze
versa —> dit zoals Jezus en ABBA in Jesaja 50: 4-10 !
De Heer verlangt echter naar onze totale transformatie dit door een diepere omgang met het
Woord en met de Heilige Geest dus vanuit die Vuurbron in ons binnenste! Dan in het laatste
gedeelte van Job 28 zien we de Heer zelf als de oorspronkelijke Bron en Beschermer van Zijn
wijsheid. Hier dringt de Heer er op aan om een krachtige relatie te ontwikkelen met: ABBA uit
Jesaja 50: 4-10 en met de Geest uit Jesaja 11: 1-3 lees hierbij nog eens de volgende teksten:
Jesaja 11: 1- 3; 50: 4-10 / Spreuken 8: 13, Psalm 45: 6-7& Hebreen 1: 9
Ik dring er bij dezen op aan om je echt te verdiepen in de verborgen schatten van dit prachtige
hoofdstuk in het boek Job het zal je helpen om nog veel meer te ontdekken dan wat ik met
jullie heb gedeeld!

Nu wat geestelijke principes nader bekeken aan de hand van alvast twee kortere intro’s over:
Jesaja 25 & Jesaja 55:

6. Jesaja 25 & 55

6.1. Introductie

In Jesaja 25 zien we een proces tot overwinning vanuit stevige worstelingen met hulp van de
Heer via een doordraak en een vernietiging van de bedekking ( sluier) op de berg van de Heer
hierna voorziet Hij hen van mergrijke spijzen en belegen wijnen ter versterking en tot
toerusting! Lees hierover ook nog eens: De bijlage over Psalm 40-over David die daar door
de Heer wordt uitgeholpen en bemoedigd!

In Jesaja 55 treffen we een ander aspect aan van het Woord nu als de Bron van: “Levend
Water” waar ik in een eerder over deelde! Hier zullen we o.a. meer gaan ontdekken over het
proces van het Woord dat de akker van ons hart doordrenkt / over de Zaaier die dat kostbare
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Zaad van het Woord in ons hart zaait en daarna als een extra: over de Landman die wacht tot
het graan de volle wasdom bereikt heeft en Die er dan ter stond Zijn sikkel inslaat-in
Jacobus 5: 7 -11!

6.2. Een verfrissende blik op: Jesaja 25 & 55

Jesaja 25 & 55-m.b.t. het Woord!

HIS WORIDY

WA \F,N MY

HEARY

Een Beschouwing over een ruim gedeelte van Jesaja 25 zie hiertoe ook onze: Psalm 40.
Eigenlijk kunnen we Jesaja 25 splitsen in 2 delen n.l.: dat van vers 1-5 en vers 6 en verder!

Straks na de afhandeling van dit gedeelte uit Jesaja 25 volgt meer over een gedeelte uit
Jesaja 55 o.a. over het: “Woord als DE Bron van levend Water” dat de bodem van ons hart
doordenkt en ook als het Zaad dat de Zaaier uitstrooit over die doorweekte akker van ons hart

Dan de epiloog m.b.t dititem: “Het levende Woord van God”! Let wel Psalm 40_past dus prima
in het kader van deze serie lessen en ik raad je daarom sterk aan deze nog eens wat
diepgaander door te nemen dit dan samen met Les 2 daar ging het dus over het diepere
item:”De vreze v.d Heer”! Nu dus eerst naar een view op Jesaja 25!

6.3. Jesaja 25:1-5 Dank voor verlossing
1 HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.Want U hebt wonderen gedaan.
Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.? Want U hebt van de stad een steenhoop
gemaakt van de versterkte stad een ruine, van de vesting van vreemden tets wat geen stad
mag heten; in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.® Daarom zal een sterk volk U eren,
de stad van gewelddadige volken zal U vrezen. Want U bent voor de geringe een vesting
geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw
tegen de hitte. Want het razen van de geweldplegers is als een vloed tegen een muur.® Als
de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte
door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt:

Onze God is sterk en jaloers!
U rekent af met bolwerken en brandhaarden in ons innerlijk zelfs de kracht centra’s uit het
voorgeslacht richt de Heer te gronde tijdens dat heftige proces is Hij onze Rots in de branding



Royal Priesthood of God Ministry
Beginnercursus Les 4-Het levende / blijvende Woord van onze God pagina 10 van 11

en beschermd Hij ons als in Psalm 91 tegen de slagregens en verzengende hitte van de boze-
zo worden we losgeweekt van die slechte invioeden en groeit die Rots van Jesaja 25 vers 6
in ons leven: Genade doet dit in ons .

6.4. Jesaja 25: 6 -10 Heil op Zion

® De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met
uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten
vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.” En Hij zal op deze berg verslinden de sluier
waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties
bedekt zijn: Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere zal de tranen van alle gezichten
afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft
gesproken.® Op die dag zal men zeggen: Zie dit is onze God: wij hebben Hem verwacht, en
Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en
verblijden in Zijn heil.’° Want: de hand van de HEERE zal rusten op deze berg.

6.5. Jesaja 26 de: Lofzang van de verlosten !

L'Wij hebben een sterke stad: “God stelt heil tot muren en
vesting tot wallen ? Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan
binnen gaan dat de trouw bewaart. ° Het is Uw vast voornemen:

“U zult volkomen vrede bewaren”, want: “Men heeft op U vertrouwd”.
Deze laatste verzen in Jesaja 25 laten ons helder zien wat de consequentie zal zijn als we
niet in die nabijheid van de Heer blijven en we gaandeweg weer terugvallen in onze oude
vleselijke en / of religieuze patronen door het niet volledig dealen met die halfgoden in ons
leven! We zullen dan met degenen die ons in ons voetspoor volgen deze zegen van
Jesaja 26:1 -3” mislopen! Hebreen 12: 1-7 is daar een heel scherpe waarschuwing!

Blijf waakzaam & alert herinner je Salomo / David en een Simson en blijf gefocused zoals:
Paulus ons dat toonde in Kolossenzen 3 & Hebreeén 12: 1-7! Er is een oplossing ga je mee
naar het laatste deel van de les over het:” Komt tot de Wateren” in Jesaja 55.

6.6. Jesaja 55 Uitnodiging tot het heil
O, alle gij dorstige, kom tot het water en u die geen geld hebt; kom, koop en eet, ja, kom-koop
zonder geld, zonder prijs: wijn & melk.? Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en
arbeidt je voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij: Eet het goede en laat
uw ziel vreugde scheppen in overvioed. 2 Neig uw oor en kom tot Mij; luister en uw ziel zal
leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan
David:
Zie: “lk heb Hem gegeven als Getuige” voor de volken, als:
“Vorst & Gebieder”voor de volken.® Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende
,en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de,
HEERE uw God, voor:
de Heilige van Israél:” Hij heeft U verheerlijkt™

6.7. God laat zich vinden!
¢ Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is! Laat de goddeloze
zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de
HEERE dan zal Hij Zich over hem ontfermen-tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.® Want
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.®
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Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn
gedachten dan uw gedachten.

Hier zie we een:
Geweldig liefhebbende God-die Zijn eigen volk bezig ziet met het
verkwanselen van de kwaliteiten en gaven die Hij in hun leven heeft geschapen:
‘De zelfde liefhebbende Vader”
als die we vol ontferming zagen in Les 1!

Ook hier lijdt Hij onder de verkilling en verharding van hun hart maar hij stelt zich op om hen
te hulp te snellen en toont hen wie Hij is; biedt hen:” een Weg ten Leven”!

7. Het woord van God n.a.v. Job 28

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de
aarde doordrenkt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen dat wat zaad geeft aan de
zaaier en brood aan de eter, 1* Zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet
vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn
in datgene waartoe Ik het zend:

12 4Want in blijdschap zult u uit trekken en met vrede
uitgeleid worden”! De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken
in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen”’

13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en
het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist!

Vers 11& 12 hebben me hier in het bijzonder geraakt-hier zien we n.l.: de volgorde in het
proces-principes over:"Hoe-Wanneer & Waar” de Heer het Woord toepast in onze levens met
als doel dat het als een Zaad in ons tot volle wasdom komt! Een diepere toewijding en een
nog warmere relatie met de Heer en met elkaar zijn hiertoe Zijn essentiéle middelen voor ons
- o.a.: 2 Petrus1 kan ons hier heel erg goed bij helpen!




