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Leeswijzer: 

De verwijzingen naar bijbelteksten worden aangegeven in de schrijfwijze die daar heel vaak 

voor gebruikt worden. 

Een verwijzing als Ex.1:10-15, staat dan voor de tekst in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 1 

vers 10 tot en met 15. 

De inhoudsopgave is aanklikbaar, d.w.z. dat je door op een regel te klikken, je snel naar de 

betreffende pagina gaat. 

Inhoudsopgave 
1. Co W Stap 7 a “De voorbereiding van de bruid v/h Lam” .............................................................. 1 
2. Co W Stap 7 b “Thyatira” ................................................................................................................ 4 
3. “Een compilatie over de div. onderwerpen!” ................................................................................. 9 
 

1. Co W Stap 7 a “De voorbereiding van de bruid v/h Lam” 
 

 
 

Openbaringen 2: 1-17 

1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn 

rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 

2. Ik ken uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, 

en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het 

niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 

 

3. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich 

ingespannen en u bent niet moe geworden. 

4. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 

5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar 

zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich 

niet bekeert. 

6. Maar dit heb u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 

7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem 

zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. 

 

8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die 

dood is geweest en weer levend is geworden: 

 

9. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van 

hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de 

satan. 
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10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de 

gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. 

Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van ‘t leven geven. 

11. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal 

zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 

 

12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: Dit zegt Hij Die het twee 

snijdende, scherpe zwaard heeft:  

 

13. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt 

vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van 

Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 

14. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan 

de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat 

zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 

15. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. 

16. Bekeer u en zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het 

zwaard van Mijn mond. 

17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, 

zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op 

die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. 

 

Commentaar op Openbaring 2:1-17 

Vers 1-7 

Efeze is een bekende gemeente die gesticht werd door Paulus en waarvoor later gezorgd 

werd door Johannes; deze laatst verbleef. daar veel De afzender wordt bekend door één van 

de omschrijvingen waarmee Christus aangeduid werd in het voorgaande hoofdstuk. 

 

Vers 8-11 

Het tweede bericht, aan een andere gemeente in Asia, te weten Smyrna, staat bekend om 

haar handel. Het is een stad van handel en welvaart, misschien wel de enige stad van de 

zeven die nog steeds onder dezelfde naam bekend is, maar waar de Christelijke kerk 

overruled is door de Mohammedanen. De Afzender wordt omschreven met één van de andere 

glorieuze titels van onze Heer Jezus.  

 

Vers 12-17 

Het derde bericht, was gericht aan de gemeente van Pergamum. Dit was waarschijnlijk een 

stad die gebouwd was op de ruïnes van Troje, maar dat is niet zeker. Wel was zeker dat 

Christus een evangelische gemeente tot stand had gebracht in samenwerking met Zijn Geest 

om het Woord effectief te maken. De gemeente leed onder mannen die in hun corrupte manier 

van doen het geloof en de goede gewoonten van de gemeente en van Christus bedierven, 

door Gods Woord te ondermijnen. Christus beloofde te komen met het tweesnijdende Zwaard 

van Zijn Woord om hen te overwinnen. 

 

‘n Persoonlijke notitie 

 

Hij prijst hen voor hun goede eigenschappenen daarna laat Hij hun de mindere zien; hen 

bemoedigend tot verandering de overwinnaars de beloningen tonend die hieraan verbonden zijn Geef 

ajb serieuze aandacht aan deze stof want straks tijdens het examen kom ik hierop terug 

 

De FB – Chat dialoog 

 

br. Paulo  
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’t Eerste deel van Openb. 1 begrijp je dat! 

 

T – J  

 

Ja 

 

Even wat vooraf ! 

Zoals je weet was Johannes ‘n hartrelatie van onze Heer – dit kan je ontdekken in ’t Evangelie van 

Johannes – hier deelt de Heer aan Johannes over oa: de Wedergeboorte- de Heilige Geest de Vader 

en oa over Zijn bewogenheid voor de mensen ! Besef dus dat intimiteit met onze Heer ons ‘n dieper 

inzicht in de geestelijke wereld verschaft! De Efeziërs hadden’n probleem: Ze waren - eerst – heel erg 

intiem met de Heer die hen daardoor ’n dieper inzicht gaf in de geestelijke wereld maar ze raakten dit 

spoor bijster – later in Efeze 4 begonnen ze te verkillen en verloren daardoor hun hoge niveau in Hem 

 

Neem dit hoofdstuk nog eens door en ’t zal je de gevaren van ’n leven in ’t vlees laten zien 

 

De Heere prees hen voor hun goede eigenschappen – echter alhoewel ze hard werkten deden ze dit 

voor ’n deel niet vanuit die wit linnen hartsgesteldheid; werken de ontstonden vanuit verplichting i.p.v 

uit hun hart – dus vleselijke onvruchtbare werken die de Heere niet konden behagen! Nu naar gemeente 

in Smyrna – ’n toegewijde gemeente hier toont de Heere zich als hun Eeuwige dus als degene die er 

altijd voor hen zou zijn zelfs ook adat ze ontslapen zouden zijn –’n heeel veilige zekerheid! Let wel:  

 

Hun geestelijke niveau was van grote kwaliteit – wel waarschuwde Hij hen tegen het gevaar van ’n lauw 

religieus hart; ze werden bemoedigd door de Heere die de ervaring van het lijden aan het kruis kende 

Hij maande hen echter om toegewijd en sterk in de Geest te blijven leven en beloofde aan hen die 

zouden overwinnen dat ze de 2 de dood / het grote oordeel niet mee zouden hoeven te maken:  

 

Neem nu ook de reguliere Stap 4 ook nog eens door – ok ?? 

 

T – J  

 

Ja ga ik doen ! 

 

br Paulo 

Lees nu svp dat over de Pergamum gemeente even – goed door – ok? 

 

T – J  

 

Ja is goed  

 

br Paulo 

Dank je wel br T-J - de Heere openbaarde zich hier in zijn autoriteit t.o.v “het kwade” ; De plaats waar 

deze christenen leefden was n.l ’n concentratie/ als wij daar zouden leven zou de Heere als bij hen ons 

versterken met zijn levendmakende Zoë – Woorden – dit zoals Abba dit bij de Heer Jezus deed → daar 

in de woestijn toen Hij werd aangevallen door de boze ( Lukas 4) ! 

 

Iets heel moois – besef dat deze christenen sterk in Hem bleven zelfs onder de 

verdrukking van de slechte mensen( machten) in Antipas – 

ze bleven leven zoals in o,a. Jesaja 50: 4-10 & Hebr.12: 1-7 

 

De Heer Jezus vermaande hen echter m.b.t. wat mindere eigenschappen: Ze waren te tolerant naar 

dubbelhartige mensen als Bileam: Ze zouden dit soort mensen of tot zondebesef moeten brengen of 
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ze moeten verwijderen uit de gemeente In zulke situaties is de Heilige Geest de grote Gids & Leraar 

voor degenen die aanspreekbaar zijn!!! 

 

Let er dus op om je groep / gemeente schoon en fris te houden→ onze Heer verlangt ernaar om 

diegenen die hierin sterk blijven en overwinnen te belonen met Zijn “levende” Woorden vol van Kracht 

’t hemelse Manna en met ’n nieuwe Naam door Hem geschreven op ’n schone witte steen van 

vrijspraak!! 

 

 
 

Voor het overige van deze Co W Stap 7 nu naar ‘t 2 de deel van deze 

 Stap 7 → C W Stap 7 b; heel veel zegen met de  

verwerking van deze 1 ste les van Co W Stap 7 en tot de volgende – br Paulo ! 

2. Co W Stap 7 b “Thyatira” 
 

 
 

Openbaring 2:18 – 29 

18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen 

heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper: 
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19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en 

ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. 

20. Maar ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Isebel, die van zichzelf zegt dat zij een 

profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienst-knechten te 

misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

21. En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft 

zich niet bekeerd. 

22. Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel plegen met haar, in grote verdrukking, als 

zij zich niet bekeren van hun werken. 

23. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik 

het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal ’n ieder van u geven naar uw werken. 

24. Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voorzover zij deze leer niet hebben 

en zij zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen 

andere last opleggen dan deze. 

25 Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 

26. Wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven 

over de heiden - volken. 

27. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker 

verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. 

28. En Ik zal hem de morgenster geven. 

29. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

 

Openbaringen 3: 1 - 6 

1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van 

God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, 

maar u bent dood. 

2. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet 

vol bevonden voor God. 

3. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan 

niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik 

bij u zal komen. 

4. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen 

met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 

5. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen 

uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 

6. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

 

Commentaar op Openbaring 2:18 – 3:6 

 

Openbaring 2:18-29 

Thyatira was de hoofdstad van Asia, een gebied wat tussen Mysia in het noorden en Lydia in 

het zuiden lag. Er was in deze stad een succesvolle evangelische gemeente gesticht. Het 

bericht aan de gemeente kwam van de Zoon van God, de hoogste titel van Christus. De 

eeuwige en eniggeboren Zoon van God; wat inhoudt dat Hij dezelfde natuur heeft als de 

Vader, maar dan van een duidelijk te onderscheiden, ondergeschikte materie. 

 

Openbaring 3:1-6 

Sardis was een oude voorstad van Lydia, gelegen op de hellingen van de berg Tumulus. De 

eerste van de steden in dat gebied die bekeerd werden door Johannes. Er wordt beweerd dit 

de eerste stad was die zich tegen het christendom keerde en één van de eersten die verwoest 

werden en tot op de dag van vandaag niet herrezen is, zonder kerk of gemeente. Het bericht 

was afkomstig van de Heer Jezus die hier voorgesteld wordt als degene die de zeven Geesten 
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van God en de zeven sterren heeft, zoals beschreven in Openbaring 1:4, over de zeven 

Geesten voor de troon van God ! 

 

‘n Persoonlijke aantekening 

Denk hier nog eens terug aan eerdere lessen waarin ik o.a deelde over Hooglied 12: 14 & 6: 

10 en Efeze 5: 25 – 27 waar de Heer zijn perspectief laat zien m.b.t de 7 gemeentes in 

ontwikkeling! Voor nu voldoet het dat we datgene herinneren wat ik eerder in de reguliere 

lessen al deelde over die 7 gemeentes dus over dat in Openb2: 18 t/m 3: 6 !! 

 

De FB – Chat dialoog bij deze les 

 

’n Korte inleiding 

Vorige keer deelde ik dat over de eerste 3 gemeentes – nu heb ik ook de Engelse vertaling 

ge checked vanaf: 2 verse18 Thyatira t / m Sardis. !! 

  

Hier zien we Hem in Zijn nieuwe identiteit – met koperen voeten in vuur gelouterd → daardoor 

hadden leugens vd boze geen vat op Hem Hij bemoedigd hen met woorden van liefde / en 

prijst hun geduld en voor hun groei- ’n paar zeer toffe kwaliteiten!  

 

br Paulo ! 

 

Weet je nog van Elia & Izebel? 

 

T - J 

 

Ja 

 

br Paulo ! 

 

Deze hebben ‘n link beide werkend vanuit ’n afwijzen; Elia die die Baal priesteres doodde en 

de geesten van deze priesteres verzamelden zich in Isebel zij vervloekte van daaruit Elia en 

hij wederstond haar niet – In Openbaringen zien we ‘n Isebel die ’t volk betoverde en van God 

wegtrok zoals de Baal priesters dat deden in Elia’s tijd De Heere wilde haar genade verlenen 

maar zij was / bleef halsstarrig en viel met haar geestelijke kinderen !! 

 

T - J 

 

Ja 

 

br Paulo ! 

Hier extra kracht: Hebreen 12: 1-6 / Kollezensen 3: 1- 4 om goed gefocusseerd te blijven ! 

 

T - J 

 

Amen!!!  

 

br Paulo ! 

We moeten krachtig blijven staan en in diepe relatie met onze Heer dit om te voorkomen dat 

we niet van het pad afraken – in ‘t bijzonder geldt dit voor leiders – ook de onze – omdat hun 

geestelijke kinderenanders gedood kunnen worden door die nalatigheid; Hier brengt de 

Waarheid verborgen zonden aan het licht zoals je dit de Heilige Geest zag doen bij Annanias 

& Safira Blijf dus dicht bij ’t hart van de Heere en je zult rijk gezegend worden! 
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T - J 

 

Klopt helemaal 

 

br Paulo ! 

Sta sterk & vast in dat gene van Hebreen12: 1-6 & Kolossenzen 3: 1- 4; keuzes meten 

gemaakt worden keer op keer opnieuw maar intimiteit met de Heer helpt ons hierbij neem 

deze verzen nog eens door samen mei Kollezensen 2: 25 en wees je bewust dat de Heere 

herders verantwoordelijk houdt m.b.t hun  

 

T - J 

 

Zeker 

 

br Paulo ! 

Heb je die teksten door genomen ze zijn n.l. essentieel om sterk te kunnen blijven ook met 

het oog op Hebreen 12: 24 – 26 & Johannes 17: 24 ga hier eens dieper opin ’t zijn krachtige 

aanmoedigingen op onze weg naar Zion ! 

 

T - J 

 

Amen! 

 

br Paulo ! 

 

Extra info bij vers 24 

 Zij hadden als Zadok hun aandacht gericht op de Heer zodat ze hun kracht niet verloren:! In 

vers 25 - 26: zien we beloften voor overwinnaars! Wees zuinig op de door de Heer ingeplante 

dieptes in je hart De overwinnaars genieten voordelen: Zie ook onze reguliere Step 4 over het 

gedeelte m.b.t Thyatira - “extra”: Hier ontvangt < de bruid> dezelfde autoriteit omdat haar hart 

in blije verwachting is van Zijn terugkomst dus ’n advies Blijf goed gefocusseerd en close met 

de Heilige Geest van de Heere heb verlangen naar ’n diepere intimiteit met de Heer Jezus 

onze as bruidegom 

  

 

  

 

Vervolg v.d Chat dialoog – nu m.b.t.:  

“Sardis” 5 de Gemeente 

 

Herinner je eens dat uit Jesaja 11: 1-3 & uit Openb.1 – de Heilige Geest nu samen met de 

Heer Jezus werkend in die kerk maar veel leven was er door werken uit eigen kracht niet meer 

over in Openb treffen we dat over:”Werken in Linnen” aan  

 

Witte linnen klederen geweven door de rechtvaardige daden v.d heiligen 

 

Daarna Zijn “Wake – Up” roep ‘n aanmaning tot het kweken van conditie door het zoeken van 

Zijn hart dit om te redden wat ze kwijt waren geraakt door het kijken in Zijn spiegel zullen we 

nog aanwezige fouten gaan ontdekken waarna bekering en ’n nieuwe toewijding aan dat hart 

van de Heer – Herinner je de reguliere Stap 1 a over de wandel van Adam met God in de hof 

van Eden nu in deze nieuwe periode in die linnen klederen !! 

 

Extra info 
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Ik herinner me nog die periode dat we met de Heilige Geest wandelden in Hoorn in 

 Werken zoals hierboven beschreven - alleen door Zijn 

 barmhartige genade o.a 

. in: bidden / profeteren zingenen prediken – ’n heel gave beweging 

 

Het verlies van heerlijkheid & de awakening - call roept hun hart om zich op Hem te richten 

en om de eerste werken weer te doen vgl dit eens met: de 5 dwaze maagden → de Meester 

komt eraan !!  

 

Wij leiders / asp. leiders zouden ook zo moeten omgaan met mensen die de Heere aan ons 

heeft toevertrouwd dan zal er ’n geweldige vreugde uitbreken als Hij terg komt!!  

 

T - J 

 

Ja 

 

br Paulo ! 

Dit is erg belangrijk want onze Landman verlangt naar 100% en rijpe oogst ! 

 

T – J 

 

Ja dat is zeker waar ! 

 

 br Paulo ! 

We moeten weer wakker en bewust worden van de situatie – het zal ons helpen door te 

pressen naar dat niveau van Philippians 3 – dat gaat verder dan beseffen wat er zou moeten 

gebeuren; hier is ook de Heer Jezus ons toffe voorbeeld: Hij zat elke ochtend aan de voeten 

van zijn Vader - luisterend naar die heerlijke Woorden vanuit die warme stem! 

 

T – J 

 

Ja ‘t raakt – in onze geest en ook in onze emoties! 

 

  

 Amen en ‘t gaat hier over:  

 

‘n Diepere honger en dorst naar Hem; vanuit ‘n puur hart gevuld met  

Zijn compassie voor het verlorene 

 

Geliefde studenten cq Co Werkers hiermee is het 2 de deel van Stap7  

voltooid er komt de Compilatie over het gehele Seminar met daarna de Examenvragen  
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3. “Een compilatie over de div. onderwerpen!”  
uit de voorgaande lessen van dit  

 

 Seminar: Royal Pr of God 

 

 

 

Enige teksten uit het boek: Jesaja 

 
Jesaja 50: 4 - 8, 51:12-13, 52: 6 -11, 60: 17 & 61: 1- 3 

 

Beste studenten dit is de afsluitende les van het eerste deel van ons Seminar - mocht je 

interesse hebben in onze vervolgcursus “Co Workers - R Priesthood of God” dan graag dat 

even aan mij laten weten →Is in ’t Engels! 

 

Een thema in deze les is onder andere: “De Heilige Geest van God”! besef: Deze broedt op 

God’s levende Woorden! Al in het begin van Genesis komen we dit tegen en het gaat door 

totdat God zal zijn: “alles in allen”. Daarnaast o.a. iets over in Jesaja 52: 6 - 11 & Ezechiël 33, 

dus ’n herhaling over het wachterschap item. Dit naar aanleiding van het boek:  

“Waar zijn de wachters” !? van Mike Bickel 

 

Een effect van dit broeden van de Heilige Geest is onder andere het 

ontstaan in ons van ’n nieuwe honger en dorst naar Rhema woorden van de Vader. Het 

verwerken hiervan schept in ons essentieel geloof in / van de levende God. 

 

Definitie van genade: 

Het is God’s hand naar ons uitgestrekt - bijvoorbeeld op het moment dat Petrus door klein 

geloof in de golven zonk en Jezus zijn hand greep!! 

 

Definitie van geloof:  

Geloof komt door het horen van het Woord van de Heer en dat leert ons - ons uit te strekken 

naar en ‘t vastgrijpen van Zijn hand - geloven gaat vanuit ons hart en richt zich op Gods rijke 

beloften 
Psalm 27: 14 ( herz st v ) 

 

Deze houding naar God geeft een vrijmoedigheid in ons hart die ons bekwaam maakt om te 

dienen vanuit de zalving(en) uit Jesaja 11: 1-3. Hierdoor wordt in ons: het wit linnen kleed 

geweven (Openbaringen19:8) - een heel toffe geur voor de Heer. Het besef groeit van de 

atmosfeer in het heiligdom. ‘t “U bent er Heer!!” In deze omgeving groeien de Galaten 5:2 
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vruchten en het Romeinen 12: 6 - 8 karakter. Hier ontplooit het: Genade - Bloedverbond zich 

tussen God en ons, zijn kinderen.  

 

Besef: Juist hier hebben we Heilige Geest de gezonden Helper onze Parakleetos en Leraar 

hard nodig. Dit samen met de intimiteit van de Vader en met bemiddeling en ‘t coachen van 

onze Opperherder: de Heer Jezus Christus ! 

 

 

 

Een kanttekening bij Romeinen 12: 11 

Het: “Vurig van Geest” zijn! - ook:: “geest”- staat voor het dienen naar God toe vanuit onze  

2 Timoteüs 1:6-7 geest en ons nieuwe hart en ook vanuit onze in Transformatie zijnde ziel dit 

onder aanvuring van de Heilige Geest! 

 

Vurigheid:   
❖ Dit is een heilige positieve ijver 
❖ Een gloed van genegenheid in hen die Hem innig en passievol liefhebben.  
 dus met hun hele ziel, hart en geest. Dit heilige vuur verteert ons vlees als ‘n  
 geurig reukoffer voor de Heer - (Psalm 11: 7)!  

 

 

Nu nog even terug naar 1 Petrus 1:9 over de zaligheid van de ziel - in Kolossenzen 3 zie je 

dit proces van de Transformatie van de juridisch vrijgekochte ziel! Lees nu eens over: de link 

tussen de processen in Romeinen 8:23 & 2 Korintiërs 5: 2-5 met als prachtig resultaat 

Hooglied 4:12 & 6:10.  

 

 

De: 2 Pleitbedieningen( Romeinen 8:26 & 34)! 

 

’n Genade van God is o.a. dat we 2 Pleiters hebben Die voor ons in de bres staan bij de Vader; 

zij bidden en strijden voor ons tijdens onze ontwikkeling naar dat prachtige doel van God met 

ons leven een geweldig krachtige Bron daarbij is, het kostbare bloed dat de Heer Jezus - voor 

eens en voor altijd - sprenkelde op het hemelse verzoendeksel! 

 

Als ‘n toegift hier alvast: iets over Gods ( re)genererende kracht in Zijn Woord dit zie je bij het 

effect van de boodschap van Gabriel aan Maria én bij het proces in Matteüs 11:28-30. Besef 

dat hierbij de Heilige Geest ademt op dat Woord →Zoë: Leven en Licht. Lees nu eens dat 

over ’t bijzondere Jabez gebed in:1 Kronieken 4: 9-10 een voorbeeld van oprecht bidden tot 

God !! 

 

Iets m.b.t. de: “Wijsheid van Salomo”! 

 

Dit vinden we o.a. terug in de boeken: Spreuken, Hooglied en Prediker met de inspiratie van 

de Jesaja 11:1-3 Geest van God! Neem bijvoorbeeld nog eens Hooglied 4:12-16 over die 

afgesloten bron en de geurende exclusieve bomen; geuren die werden meegevoerd - 

doorwaaiende winden vanuit die hof:  

Een heel aangename geur voor: de Geliefde van die bruid uit Hooglied 4: 12 

 

Teksten voor memorisatie in: 
 
❖ Spreuken 3:13-18, 21 

▪ 4:5-9  
▪ 8:1-6,11-13,   
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▪ 9:1-5  
▪ 16:13,  
▪ 21:1,20-23 
▪ 23:15-16,22-27 
▪ 24:3-7,10 -11 

❖ Prediker 7: 9 
❖ Jacobus 1: 2-6  
❖ Jacobus 3: 13-16 

 
 
Herhaal nu nog eens:  

 
Hooglied. 4:12-13; Jesaja35: 1- 10 en 5o: 4-10 Hebreeën 10:10-15 - 1 Korinte9: 26 t/m 10: 

12 

 

Over ‘n: “Dieper groeien in Hem”! 

 

Iets over de situatie van de uitverkiezing  

God houdt van alle mensen: Joh 3:16. Toch verkiest Hij daarnaast ook mensen voor een 

speciale bediening. Anderen kunnen - door zich hier naar te voegen - meedelen in Gods zegen 

aan de gekozenen. Lees met betrekking hiertoe ook nog eens: Johannes1:12 & 8: 32-36 / 

Matteüs 11:28-29.  

Blijft wel staan: ‘t “ Je beschikbaar stellen” voor het moment dat de Heer ons zelf daartoe 

uitkiest dus bijvoorbeeld: zoals we zagen bij die pijlen in Zijn koker uit Jesaja 40 en bij Zijn 

steentjes in de herderstas bij David in zijn strijd tegen Goliath! 

 

 

 

1 Korinthe 13: 1 

Gaandeweg door relatie met Hem groeiend in Aghape én geloof laat onze Raad → de 

Gezalfde uit Jesaja 9: 15 ons steeds meer zien van Zijn geheimenis - “het raadsel” dit onder 

andere door het geven van dromen en beelden en visioenen over situaties maar ook door 

Gods hulp met:  

 

“Rhema - Woorden” als: Woorden van Wijsheid / Kennis en Profetieën etc. 

 

Neem bijvoorbeeld het verhaal over de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers. Hier 

brak het Licht via ‘n tweevoudige openbaring tot hen door. Eerst toen de Heer hun steeds 

meer liet zien over Zichzelf in het O.T en later tijdens het avondmaal bij hen thuis door de 

manier waarop Hij het brood brak - naast dit over de Rhema Woorden van God kom ik straks 

terug op verdere aspecten m.b.t. de Heilige Geest van de Heer! Besef echter dat ook de 

behandelde stof van Openbaringen 2 & 3 een onderdeel was van de Geest van de Heer. Daar 

echter m.b.t: de reiniging & opbouw van de Bruid / de zevenvoudige Gemeente waar in het 

midden Jezus wandelde als Hogepriester / Opperherder en als Opperbevelhebber van de 

hemelse legers!! 

 

 

Iets over: “De Geest van kennis van de Heer “! 

Deze fantastische Leraar brengt ons via Hosea 2:18-19 & 6:3 terug naar het diepe hart van 

God! 1 Johannes 2:12-17 wijst hier ook naar toe. Nog even terug naar dat gave deel in 

Hooglied 4: 12 over d ie hof met die gesloten Bron en geurende bomen; ‘n proces dat ons 

steeds dieper en dichter bij Hem brengt dit; brengt echter ook innerlijke strijd met zich mee. 
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Het Zacharias 2-3 proces over het uit trekken uit Babel (de gemixte religie) kost, maar het 

levert ook op.  

 

Voor die strijd zie o.a. ook eens:1 Petrus 4:12-14 & 1 Petrus 5: 8-9. Zijn heerlijkheid is de 

vrucht die hierdoor in ons vrijkomt! Met betrekking tot: de Vreze des Heren - hier nog even 

naar Daniël10: 16-19, waar de Mensenzoon hem aanraakt! Dan Sadock in Ezechiël 44 – 

Maleachi in Maleachi 3:16-18, 4: 2-3 (NBV 3:20-21) en Habakuk in Habakuk 3:13-19. Waar je 

leest dat Habakuk beefde onder God’s bemoeienis én waar Hij de rest aan Hem liet! Zie 

hiertoe ook nog even Stap 2 de les over: ” De Vreze des Heren”-!  

 

 

 

Onze richting: de berg Zion op 

In de geest van Hebreeën 12 kan je iets over deze Heilige Berg vinden in Hebreeën 12:16-

24. Om deze geestelijke Berg heen treffen we vele anderen bergen aan zoals b.v. Egypte - 

Amalek - Asser en óók die van Babel waar ik in Stap 3 a over sprak - de laatste staat voor 

allerlei religieuze krachten. Dus in kerken / stromingen - sektes en “ismes” maar ook zoals: de 

oosterse religies en in het Moslim geloof en vergeet ook de New Age - beweging niet- !! 

 

 

Enige essentiële kennis over Babel: 

 In Stap 1 a - e hebben we in Zacherias2 / 3 hier al eens kennis mee gemaakt. Nu als extra: 

Jeremia 50: 4 - 9 & vers 33 - 34 & 51:6 -12 & vers 45 - 50. over de gevaren van ’t blijven in 

Babel !! Lees voor meer algemene info ook even: Jesaja 50: 4-10 Om hierin te overwinnen 

hebben we een krachtige & intieme relatie nodig met de Eeuwige dit brengt in ons bij de 

Jesaja11: 1-3 zalving van de 7-voudige Geest van God dus tot de zo broodnodige ontwikkeling 

van de vrucht en het karakter van deze H. Geest in ons leven. Het maakt ons sterk tot 

1 Korinthe9: 24 -29 t / m 10: 11 en tot die Geestelijke strijd in ons denken zoals in 2 Korinte10: 

3 - 6!! 

 

Over de transformatie van onze geadopteerde ziel(1) 

1 Petrus 1: 9 - de climax van het transformatie proces van onze ziel → dit is in de NBV 

weglaten, “jammer” het gaat hier n.l. over wat het Zoë Woord door geloof en door de 

beademing van de Heilige Geest in ons kan bewerken. N.l: het scheppen in ons binnenste 

van een nieuw hart en van een nieuwe geest en de transformatie van de door het bloed van 

Jezus vrijgekochte ziel. Lees hierover nog eens: 

2 Timoteüs1: 6 -7 / Joh 3: 5 -7 & Kolssensen3 

 

 

Deel 3  

Diverse manieren tot vruchtzetting!: 

1. Implantatie van levende Woorden zoals we dit zagen bij: Gabriël’s boodschap aan Maria. 

Hij bracht haar zulke Woorden. Hier broedde de Heilige Geest op dit mede doordat zij deze 

woorden in haar hart bewaarde! De vrucht - het: Zoë Woord → onze Heer Jezus! 

 

2. Intimiteit met God via: lofprijzing, aanbidding en dankzegging. Zie hiertoe bijvoorbeeld 

Psalm 100 & Psalm 149 - verder door voorbede, proclamatie vanuit het Colossenzen 3 proces 

in actie. 

 

3. ‘t Leren te bewegen in de geest. gaven naar anderen toe: 1 Korinthe12 & 14 

 

 

De Heilige Geest (1): Gaven en aspecten van de vrucht!  
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Liefde.  

Hier gaat ’t over de goddelijke, dus Agape liefde en de Gessep(onze) onvoorwaardelijke liefde 

naar God en deze van God naar ons. In echte tijd met Hem kan Hij ons Zijn Rhema’s laten 

zien en beleven. Mediteer daarom op het Woord en ontdek Zijn liefde hierin bijvoorbeeld in: 1 

Korintiërs 13, Johannes 17 en in Johannes 10-hier gaat het over de liefde van onze Herder 

met die Johannes 3: 29 stem van God! 

 

Vergeven.  

Neem b.v. 2 Korintiërs 2:10 en Lucas 6:12-36: Vergeving is een sleutel om te voorkomen dat 

satan door zijn principe van “verdeel en heers” voordeel hier op ons zou kunnen behalen. 

Jezus geeft ons hiertoe: dat waar 2 of 3 of meer “eenparig” te samen zijn in Zijn naam Hij in 

het midden is. Zie hiertoe ook Psalm 133 over de Aaron zalving van eenheid. Besef: jouw 

liefde naar een ander “kan” het hart van die ander - waar nodig - doen smelten! 

 

Vreugde.  

Hier over vreugde als vrucht van de relatie met de levende God! Neem nog eens - nu specifiek 

hiervoor → Filippenzen 4: 4-9 hier gaat het over enige stappen tot groei in Hem!. Lees nu ook 

eens Filippenzen 3: als basis voor dit Filippenzen 4 proces en de aanbeveling van broeder 

Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:16-17! 

 

Iets extra’s specifiek over: ’t lofprijzen! 

Met betrekking tot dit onderwerp hier even wat meer over het Lam & de Leeuw van Judah; 

Waarbij het Lam hier staat voor de intiemere vorm van het omgaan met God en de Leeuw van 

Juda voor ‘t krachtige / uitbundige lofprijzen - in Stap 7 hierover meer dan n.a.v Psalm 149 -

nu alvast: 

 

Een steeds meer vertrouwelijke / intiemere relatie met Hem. Door dit groeien er 

offers die - vanuit het hart - aan Hem gebracht worden. Deze hart altaren zijn de tafels 

waar de Heer van eet. Later op het kruis bereidde Hij Zijn tafel voor ons: 

Wat werkt dit een vreugde uit! 

 

Neem eens Nehemia 8:10 -11: Hier bedoelt om vreugde te bedrijven over het Licht dat de 

Heer liet vallen op het onder het stof geraakte Woord. Lees ook eens Jesaja 52:1-10 over het 

proces van de ontwikkeling van wachters c.q. vreugdebodes van God, dus diegenen die over 

Hem vreugde bazuinen met de: →Sjofar - ! 

 

Vrede is vrucht van ‘n proces in wording 

Romeinen 5 de éérste verzen. Over het juridische feit dat uitgewerkt wordt tot vrucht in ons 

dit via het proces van intimiteit met God. Neem bijvoorbeeld: Abraham en lees over hem eens 

Romeinen 4: 1-8 en realiseer je daarbij dat er hier niets meer gezegd over zijn falen, zijn altaar 

instelling zorgde voor verzoening: genade óók voor hem - dit als rantsoen op Gods altaar voor 

ons: het Offer van de Heer Jezus daar op het kuis van Golgotha. Lees hiertoe ook eens: 
Hebreen 11:17-18, Johannes14:26-27 en Matteüs 5:9 

Deel 4  

 

“Geduld gaat samen met lijdzaamheid en volharding”! 

 

1 Petrus 4:11-15: Geschreven door een mens; die tijdens zijn eenzame lijden – na ’t verraden 

van zijn Heer dit diep doorleefde; zelfs totdat zijn Meester die woorden sprak: 
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Weidt mijn schapen! 

Leer m.b.t. deze instelling het Woord in Jesaja 50:4-8 te koesteren; Hij is er altijd bij dus ook 

in het proces van lijdzaamheid dit bewerkt in ons het gecrashte kruid nodig voor Gods olie en 

wierrook. Denk nog eens aan de dure mirre van die twee tegengestelde vrouwen die veel van 

Jezus hielden. In Jacobus 1: 2-4 gaat het met betrekking hiertoe over het volharden - het vuur 

van Hem in ons verjaagt wolven maar trekt ook wilde dieren aan in Hem - schuil dus bij Hem 

als in Psalm 91! 

 

 

 

Vriendelijkheid zoals in Filippenzen 4: 4-6 

 

1 Timotheüs’ 3:3 - Een rem tegen drift en een specifieke hulp voor leiders en aspirant leiders:  

 

”Een zacht antwoord keert namelijk grimmigheid af.”! 

 

In Jacobus 3:17-18 

Als een aspect van de wijsheid - de Geest van Wijsheid uit Jesaja 11:1-3. Met als vrucht vrede 

en gerechtigheid. Mediteer nog eens op→ vers 3. In de brief aan de Filippenzen geeft Paulus 

ons wat handvaten naar hoofdstuk 4: 4-9. Eerst: Filippenzen 1:7 dan vers 9-11 en vers 25-27 

dan 2:12-16 & 3:7-14 Soms is dit proces best heftig, juist daarom had broeder Paulus véél 

met oprechte eenheid zoals we dat ontdekten in Psalm 133. 

 

Besef dat Hebreeën 5: 7 -10 de olie vrijgeeft die je in deze Psalm tegenkomt. Soms delen we 

ook zelf in dit Hebreeën 5 proces! Nu even 2 Timotheüs 2: 22-26. m.b.t principes die zorg voor 

dragen dat Zijn innerlijke vrede ons ontplooit tot een geordend strijder en tot een helper: als 

een moeder en ook als een vader - dus zacht én moedig! 

 

 

Goedheid. 

Goedhartigheid & goedertierenheid - Gods hart tiert van goedheid . Dus het hart is erbij 

betrokken en het is niet karig in goedheid. In het Engels: 

Goodness of Him unto His beloved once! 

 

In Psalm 31:19-24 gaat het ook hierover -Neem dit diep in je op, juist onder de wereldse 

mensen is Hij bij ons(voor ons en hen) Over goedheid in actie: Efeze 2:10 en Romeinen 15:13. 

Ook die werken uit Openbaringen 19:8 die dat toffe linnen kleed weven, waarbij linnen staat 

voor de zalving uit Jesaja 11:1-3.! 

 

 

Zelfbeheersing 

Het leren aan Hem over te geven dan komt: “U” erin de nieuwe innerlijke wet uit Romeinen 8:2 

kan hier van groot nut zijn - lees nu ook:  
2 Timoteüs 2: 4-5, 1 Korinthe 9: 24 -27 &1 Korinthe10:1 -11 dan Hebreen 12:1-6 

 

Vriendelijke zachtmoedigheid! 

Lucas 6:27 – 40; Specifiek over die ruime maat van binnen in je als je weet wie je in bent in 

Hem dan kun je dingen aan Hem overlaten: de Heer Jezus weet het; ook hier weer Mattheüs 

11:28-30 over (re) generende kracht dus dit geldt ook voor de vermoeiden als in: Jesaja 40: 

28-30 

 

Trouw zoals je dat kon zien bij Sadock en Paulus  
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Iets hierover tref je aan in:2 Timoteüs 1:14 - Lucas 16:10-11 en in Nehemia 13:13 een 

voorbeeld hierin zagen we in Stap 2 bij: Sadock! Bewaar het goede door de Heilige Geest 

gegeven: Hebreeën 3:2: In je hele huis, je gezin en in wat je in je bezit hebt.  

 
Nehemia13:13 / 1 Korinthe 4:1-2 en Hebreeën 3: 2 

Deel 5  

 

 't Laatste deel van onze Compilatie lessen  vanuit 'n Vlaamse vertaling! 

Oplossingen tegen rovers 

Tegen zorgen: 

Filippenzen 4:5-7, 1 Petrus 5:6-7 en Lucas 8:14-15 zijn hiertoe enige bemoedigingen en 
aanmaningen. 

 

Tegen ontmoediging 

Jozua 1:9 Vanuit zijn achtergrond in intimiteit met God gedurende zijn verblijf in de Tabernakel: 
hij pakte hier moed uit. Neem bijvoorbeeld ook eens Paulus: Hij zag hen in die in bloei staande 
kerk en greep nieuwe moed. Laat je dus sterken door het Hem opheffen & door te bewegen 

in 2 Timoteüs 1:6 – 7 ! Denk goed / wees positief over de persoon over wie je spreekt. Train 

jezelf in Hebreeën 12:1-6. 

 

Tegen jaloezie, afgunst en egoïsme:Leer om ruimte te geven en los te laten. Concentreer je 
op wat Hij voor en door jou en anderen doet; geniet van Hem en Zijn gunsten! 

 

Tegen wrok en haat:Zoals bij “bitterheid”. Neem Kolossenzen 3:1-5 als een sleutel om dit op 
te lossen! 

 

Tegen vuil: Onderzoek je relatie met “het Lam” en kies voor opruimen! Ga voor Sion en 
realiseer: 

“Waar ‘t ene is, kan de ander niet zijn”! 

 

Tegen gebrek aan kennis/wijsheid:Bid om honger, leer Zijn gaven te gebruiken en groei hierin! 

 

“Enkele aanmoedigingen” 

Lees nu eens: 2 Korinthe 5 & 6 totdat we één zijn met Hem; Timoteüs 6:11-16; Beoefen 

het proces van 2 Petrus 1:4-10 in jou manier van leven; hunker naar God zoals in 1 Korinthe 
6:17 dit om één met Hem te zijn, wat betekent: Laat je wezen één worden met Hem. 

 

Heilige Geest van God (4) 

Gaven en de transformatie van de ziel & 't karakter 

Lees Romeinen 12:1-2 en Hebreeën 12:1-7, inclusief wat verzen over discipline. Vooral in 

de verzen 1-5 : focus, zoals we kunnen zien in Hebreeën 12: 1-6. 

Nu naar 1 Petrus 2: De Hoeksteen en ons als levende stenen die Zijn huis zullen bouwen. 
Hier zien we ook onze Heer als ons: Voorbeeld & Gids die ons ondersteunt met Zijn krachtige 
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liefdevolle hand. In Hebreeën 12 / 1 Korinthe 9 t/m 10: 11 lezen we van de lange-aftands race 
en de focus op de glorie die zal volgen. 

Over de zeer essentiële vernieuwing van denken kunnen we lezen in Romeinen 12: 1-2 een 
solide basis voor een vruchtbaar leven in de Heilige Geest in Romeinen 12 &1 - 8 en 
1 Korinthe12. Paulus kende de gevolgen van de wedergeboorte Dat is waarom hij ons in het 
bijzonder: Romeinen 12: 29 & 1 Korinthe 13 aanreikt. Hier ontwikkelt zich in ons de benodigde 
ruimte voor de 2 Korinthe 5 & 6 priesterlijke dienst ontwikkelingen! 

 

Bij Romeinen 12:6-8 gaven door inspiratie van de Heilige Geest komt onze nieuwe geest tot 
actie bewogen door passie, lering en profetie. Dit alles komt voort uit een intimiteit met het 
hart van de Vader; wat groen & fris is als: “een, smaragd groene regenboog” die rond de troon 
van God is: de lente van de nieuwe dag en profetie 

 

Een paar laatste opmerkingen” 

Bewegen in alle puurheid en nederigheid met Zijn mededogen in deze gaven; creëert een 
vuur in ons dat ons verfijnt in het leven met Hem. In Openbaringen 4:3-5 lezen we over onze 
bron : de smaragdgroene regenboog rond de Troon van God, wat het nieuwe leven & 
creatieve hart van God betekend. 

 

Hier in zijn hart vinden we de levende creatieve Woorden van God - die ons leven zullen 
veranderen. Hierdoor zal het in en uitgaan, zoals gedeeld in Jesaja 25 & Johannes 10 steeds 
meer in ons opgaan! Echte lof prijzing , bidden en zuivere aanbidding genereert kracht, geloof 
en gerechtigheid en dat zal de vreze van de Heer in ons brengen. lees nu alstublieft:  
 

Handelingen 1:8. 

In het Grieks heet het: Dunamis: capaciteiten, efficiëntie en kracht van God. Je kunt dit ook 
krijgen door puur te geloven in Zijn genade. Lees ook over de verbinding tussen de Heilige 
Geest en onze nieuwe geest uit: 2 Timotheüs 1:7 & Jesaja 11:1-3. Dit brengt Jesaja 60:17 in 
ons en 't zet ons aan het werk vanuit Zijn zalving met de verkregen gaven ! Dit zou altijd onze 
bestemming / verlangen moeten zijn:  

 

Filippenzen 3: 6-10 

6 een vurige verdediger van de zuiverheid van mijn geloof, zelfs tot het punt van vervolgde 
christenen; een nauwgezette waarnemer van alles wat is vastgelegd in Gods wetboek. 

7 De echte geloofsbrieven van deze mensen die rond gaan als iets speciaals, ik ruk de boel 
los en gooi het weg met het vuil samen met al het andere waar ik vroeger de eer aan gaf. 

8 Alle dingen waar ik eens van dacht dat ze zo belangrijk waren, zijn uit mijn leven verdwenen. 
Vergeleken met het hoge voorrecht om Christus Jezus als mijn Meester te kennen, was alles 
wat ik dacht dat ik voor me had, onbeduidend - Ik heb het allemaal in de vuilnis gedumpt, 
zodat ik Christus kon omhelzen!! 

9 Wordt door Hem omhelsd. Ik wilde niet dat, inferieure merk van rechtvaardigheid voortkomt 
uit het bijhouden van een lijst met regels als ik de robuuste soort kon krijgen die voort komt uit 
het vertrouwen op Christus gerechtigheid. 

10 Ik gaf alle mindere dingen op zodat ik Christus persoonlijk kon kennen, Zijn 
opstandingskracht kon ervaren, een partner kon zijn in Zijn lijden en helemaal met Hem mee 
kon gaan tot in de dood zelf en om daardoor te delen in Zijn opstandingskracht!  
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Maak nu svp op voorhand gebruik van de lessen van Co – W Stap 1-7 behoeve van je 

ontwikkelingen en in je dienen van God -Je kunt mij zoals gewoonlijk bereiken in mijn 

facebook-chat; maar je kan mij ook via een e-mailbericht sturen naar mijn account: Wees 

rijkelijk gezegend door dit essay te bestuderen: 

 

Compilatie op onze Stap 1 - 7 van het Seminar: “R Priesthood of God” –  

 

Geweldig dat je zo de lessen doorgegaan bent en nu op dit punt gekomen alle lessen tot je 

genomen hebt. Het zal je zeker tot zegen zijn! Er is een mogelijkheid om een diploma te 

ontvangen voor het volgen van alle lessen. Ga daarvoor naar onze contactpagina en vul daar 

je naam en emailadres in. Vermeldt daarbij dat je graag het diploma toegestuurd wil krijgen. 

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar je ervaringen of opmerkingen.  

Ik wens je van harte God’s zegen toe op je levensweg, en blijf volharden om Gods Woord te 

onderzoeken en daar naar te leven! 

br. Paulo! 

 

https://royalpriesthoodofgod.nl/contact/

